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Thema van de dienst: Vrede! 
 

 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Orgelspel 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord  
Het eerste woord van de opgewekte Heer is ‘Vrede’. Zo begroet 

Hij zijn volgelingen: ‘Vrede voor jullie’. Het woord heeft alles in 
zich van de macht van de Levende: levenslicht en geestkracht. 
Vrede overwint alle angst en twijfel. Vrede is levensruimte voor 
mensen. Het is een geschenk en een opdracht. De vrede van de 
Heer gaat van hand tot hand. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied  Psalm 81: 1, 4, 8, 11 en 14   Jubel God ter eer 
Componist Genéve 1562, Dichter Willem Barnard 
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4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 

Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 

 
11. Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 

maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 

 
14. Keer terug tot Mij 
Israël, gij trotse – 
en de woestenij 
zal weer bloeien gaan; 

Ik geef most en graan; 
honing uit de rotsen. 

 

 
Bemoediging  
 v. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
 a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 v. De Eeuwige zal bij u zijn. 
 a. De Eeuwige zal u bewaren. 

 
 
Drempelgebed 
 Vol van aarzeling en verlangen, 
 met al onze vragen en vreugden 
 komen wij tot U en bidden: 
 Kom ons tegemoet en wees ons nabij, 
 want als wij geloven 
 zien wij ook ons ongeloof. 

 Neem daarom onze twijfel weg 
 en geef ons de rust én de onrust van uw vrede. 
 Amen 
 
 
Zingen Lied 642: 1, 2, 3 en 4   Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
Componist Johann Krüger – Nun danket all und bringet Ehr, Dichter 

Novalis – Ich sag es jedem, dass er lebt 
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2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

 
4. Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

 
 
Kyriëgebed 

 
Kyrie en Gloria Lied 299 e 
(Gloria indien mogelijk staande) 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing Genesis 8: 6-16 

 
Zingen Psalm 16  Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God 
Tekst Martinus Nijhoff, melodie Geneve 1551 
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2. In de gemeente die U trouw betuigt, 
't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen, 
maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt, 
vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen. 
Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen 
en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen. 
 

3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 
 
4. Daarom verheug ik mij van harte zeer, 
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 

Gij zult u tegen 't graf een helper tonen. 
Het pad des levens doet Gij mij betreden 
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 
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Tweede lezing Johannes 20: 19-31 
 

Acclamatie Lied 339 a 
 

 
Overdenking 
 
Orgelspel  
 
Zingen Lied 642: 1, 5, 6, 7 en 8 
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5 De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk 

 

6 Wees nu, wie rouw draagt, 
eens voor al 

getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 

 
7 Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 

 
Toelichting op de inzameling 
Collectedoel: Stichting Ommekaar 
Rekeningnummer: NL61 RABO 0198 2170 99 
 
Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen  

 
Slotlied Lied 1014  Geef vrede door van hand tot hand 
Tekst: Fred Kaan; vert. Andries Govaert; melodie: Ierland-St. 

Columbia 

Indien mogelijk staande 
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2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

 
5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

 
Zegen 
 
Amen 
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Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 

praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 

 


